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Gezang 217: 1, 3 en 4    (Jezus leeft en ik met Hem...) 
 
1.Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
  
3.Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in ’t nauw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
4.Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw! 
 
Aanvangstekst: Psalm 23: 4 t/m 6      (HSV) 
 
 
 
 
 
 



Psalm 23 
 
1.Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
 
2.Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
  
3.Gij zalft mijn hoofd met d’ olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 
 
Gebodslezing: Kolossenzen 3: 1 t/m 17   (HSV) 
 
Psalm 86: 4 en 7 
 
4.Leer mij naar uw wil te hand’len, 
laat mij in uw waarheid wand’len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
  
7.Laat mij leven voor uw ogen, 
sterk uw knecht door uw vermogen. 
Maak Gijzelf voor hem vrij baan, 
die U dient van jongsaf aan. 
Toon uw hulp mij door een teken, 
dat mijn vijanden verbleken, 
als zij zien dat Gij het zijt, 
die mij troost en mij bevrijdt. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
 



Kinderlied: Juich, doe mee allemaal! 
 
Juich doe mee allemaal 
Jubel geef je helemaal 
Juich voor god de heer 
Juich doe mee allemaal 
Jubel geef je helemaal 
Juich voor god de heer 
En geef hem alle eer 
 
Hij maakte ons 
Wij horen bij Hem 
De Herder die ons leidt 
De Heer is goed 
Zijn liefde en trouw 
Duren voor altijd 
 
Juich doe mee allemaal 
Jubel geef je helemaal 
Juich voor god de heer 
Juich doe mee allemaal 
Jubel geef je helemaal 
Juich voor god de heer 
En geef hem alle eer 
 
Zeg het hardop de Here is God 
Ja ik hoor bij Hem 
Waar je ook bent looft God 
Prijst Zijn naam 
Eer Hem met je stem 
 
Juich doe mee allemaal 
Jubel geef je helemaal 
Juich voor god de heer 
Juich doe mee allemaal 
Jubel geef je helemaal 
Juich voor god de heer 
En geef hem alle eer 
 
Schriftlezing: Lucas 24: 13-35     (HSV) 
 
Gezang 282: 1, 3 en 5    (Bundel 1938, Blijf bij mij Heer...) 
 
1.Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij. 
De dag verduistert, Here, blijf bij mij! 
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt, 
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet! 
 
 
 



3.'k Heb U altijd van node, dag en nacht, 
slechts uw gena verwint des bozen macht. 
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn? 
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn! 
 
5.Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog, 
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog! 
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 
 
Verkondiging: ‘Blijf bij mij, Heer!’ 
 
Weerklank 446: 2, 3, 6 en 7    (Ik heb U lief...) 
 
2.Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom. 
 
3.Ach, dat ik U zo laat herkende, 
Gij die de schoonheid zelve zijt, 
dat ik niet eer mij tot U wendde, 
mijn zielenrust, mijn zaligheid! 
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, 
zo laat heb liefgehad. 
 
6.Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op Uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 
7.Ik het U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
Ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collectemoment (bij de uitgang) 
 
 
 
 
 



Slotlied: Weerklank 448   (Jezus leeft in eeuwigheid...) 
 
1.Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
2.Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Zegen   (Amen gezongen) 
 
Gezang 411: 1 en 6 (“Wilhelmus”) 
 
1.Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
6.Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 


